


Otto is dit jaar voor het eerst mee op

HIT als kookstaf. Dit is zijn eerste kamp
buiten zijn thuisvereniging—de Delftsche
Zwervers—dus hij moet nog een beetje
proeven hoe alles werkt. Tegelijkertijd
wil hij graag zijn kookinsigne halen. We

besloten hem te interviewen.

De grootste uitdaging tot nu toe? “De
eierproef; 44 eieren in één keer bakken.
Dat was pittig.” In de kampkeuken

heeft hij een duidelijke favoriet: “een
ondersteboven grote pollepel, wiehie,”
terwijl hij het meest baalt van “de te
korte spatel die ik zelf heb ingepakt.”
Als hij zijn insigne haalt, viert hij dat
nuchter: “door in te pakken,” al voegt hij
eraan toe dat hij “als eerst Julie belt, want
die neemt niet op.” Over een mogelijk
tweede badge blijft hij realistisch: “mijn
kennis over airfryers is niet genoeg.”
Tot slot zijn zijn voorkeuren opvallend
simpel: zijn favoriete groente is mais en
zijn favoriete fruit is komkommer.




Als de laatste dag

is aangebroken zit
er nog maar één
ding op. Alles wat

is opgebouwd,
uitgepakt en gebruikt
het hele weekend
mag weer worden
ingepakt. Bij de
PioXL HIT betekent
dat alle bouwwerken
weer naar beneden.
Bij de Brownsea
zorgt het voor een
stapel bagage!




Om 14:00 uur was het zo ver! Alle
HITS hebben zich verzameld op het
kampterrein, met een lading ouders

om de deelnemers heen en moeie

leiding aan de zijkanten. Na een
sluitingspraatje van onze fantastische
voorzitter en een gestreken vlag is

de HIT dan echt officieél voorbij.

We hebben gelachen, niet geslapen
en blijkbaar ook weinig onze

tanden gepoetst: al met al weer een
succesvolle HIT. Nu lekker bijslapen
en tot volgend jaar!




ra;m e d jullie prachtige foto’s in ons
fotoframe!




de hoedjes weer op! tot de volgende :)

colofon

Dit krantje is met mega veel chaos en veel gezelligheid
samengesteld tijdens de HIT Ommen. Aan de inhoud
kunnen geen rechten worden ontleend, behalve het
recht om erom te lachen en te delen met vrienden en
familie.
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